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Het Hendrik Pierson College 

heeft, net als veel scholen, het 

adagium: ‘De leerling centraal’. 

Ik denk dat ze dat, na 25 jaar 

nog steeds in de praktijk bren-

gen. Bij het 25-jarig jubileum is 

het mijns inziens goed om hier 

op terug te kijken.

Na een flitsende start in 1991 

en een mooie periode van 

bloei en bruisende activitei-

ten was de situatie op het 

HPC rond 2008 zorgelijk. Het 

aantal nieuwe leerlingen liep 

terug, onder andere doordat 

de school op verschillende 

punten niet goed ‘scoorde’. 

Zo kwam de school, voor een 

aantal opleidingen, onder ver-

sterkt toezicht van de inspec-

tie te staan. 

Door gezamenlijk (directie, 

onderwijzend en onderwijs-

ondersteunend personeel) 

de handen uit de mouwen te 

steken, is een ommekeer ten 

goede gekomen. Want goed 

onderwijs verzorgen is ten-

slotte de ‘corebusiness’ van 

een school. Alle opleidingen 

op het HPC hebben vorig jaar 

van de inspectie weer groen 

licht gekregen! Een presta-

tie van formaat. Vaak zie je 

namelijk dat een school, die 

op een aantal onderdelen het 

predicaat zwak krijgt, afglijdt 

naar zeer zwak. 

Het HPC heeft juist de omge-

keerde weg gevonden! Met 

name door talentenprogram-

ma’s te ontwikkelen die aan-

sluiten bij de belangstelling 

van de leerlingen en ook 

de ouders, staat de leerling 

in het middelpunt: Kunst-, 

Cultuur-, en Sportprofielen; 

een volledig vernieuwd vmbo 

Allround4you; Cultuurprofiel-

school; WON-school en ten-

slotte een (weliswaar klein) 

gymnasium. 

Deze (talent)programma’s – 

en de ‘gewone’ vakken zoals 

Nederlands, Engels, wiskunde 

etc. worden blijkbaar, in de 

ogen van de ouders en leer-

lingen in de regio, kwalitatief 

goed gegeven. Dat is te zien 

in de forse stijging van het 

aantal nieuwe leerlingen in 

de laatste drie jaren. Ook de 

doorstroom- en examenresul-

taten zijn sterk verbeterd. Het 

HPC heeft dus weer de plek in 

de regio terug, die het eerder 

ook had. En daar mogen we 

best trots op zijn.

In de samenwerking met het 

primair onderwijs in het alge-

meen, en de Dr. Lammerts van 

Buerenschool in het bijzonder, 

geeft het HPC invulling aan 

de wens van veel ouders voor 

thuisnabij onderwijs. Een van 

de redenen waarom het zo fijn 

wonen is in Zetten en omge-

ving! Laten we er met elkaar 

voor zorgen dat dat de komen-

de decennia zo mag blijven. 

Het HPC is er klaar voor!

Harry Grimmius

Bestuurder Scholengroep  

Over- en Midden-Betuwe

Voorwoord Inleiding

‘Het HPC is er klaar voor!’

Harry Grimmius Gijs Beekhuizen

25 jaar jong en vol ambities. In dit boekwerk-

je nemen we de lezers mee terug in de tijd, 

maar kijken we ook vol verwachting naar de 

toekomst. Bij de start van het HPC gaf de toen-

malig rector Cees van de Berg aan dat de fusie 

noodzakelijk was om goed voortgezet onder-

wijs voor dit deel van de Betuwe te behouden. 

En dat is heden ten dage nog steeds het stre-

ven: ‘Thuis nabij onderwijs’ voor alle leerlingen.

In de loop van de 25 jaar hebben ruim 5.000 

leerlingen hun opleiding op het HPC mogen 

volgen. Ik hoop dat zij goede herinneringen 

hebben overgehouden aan hun middelbare 

schooltijd. Eigenlijk een geweldige periode 

in je leven, de groei van kind naar jong vol-

wassene met alle prikkels en hormoonstoten 

die deze puberale leeftijdsfase met zich mee-

brengt.

Al bladerend door het boekje zal de lezer 

opnieuw ervaren dat de school meer dan leren 

alleen is. De ontwikkeling van de mens wordt 

gevoed en ondersteund door goede lessen, 

voorbeeld gedrag van docenten, contacten 

met vrienden en vriendinnen, maar ook door 

allerlei activiteiten van projecten tot excursies 

op gebied van bijvoorbeeld sport en kunst & 

cultuur.

Na 25 jaar wil het HPC nog steeds midden in 

de samenleving staan. Het thema voor het 

jubileumjaar is dan ook ‘It takes a village to 

raise a child’. De ontwikkeling van kinderen 

is steeds meer een samenspel van leerlin-

gen, ouders, school en allerlei organisaties 

op gebied van sport, cultuur maar ook het 

bedrijfsleven is onderdeel van dit samenspel.

Samenwerken en co-creatie zijn de begrippen 

voor de komende jaren. Alleen door samen 

te werken kun je bestaande voorzieningen in 

stand houden en nieuwe dingen creëren. Met 

deze gedachte in het achterhoofd geloof ik in 

een mooie toekomst voor het HPC.

Veel leesplezier

Gijs Beekhuizen

Rector HPC Zetten

” It takes a village to raise a child”
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Vanaf 1916 waren er al vormen van voortgezet onderwijs in Zetten. Ieder voor zich  

te klein, maar samen een levensvatbare onderwijsvoorziening. In dit deel van het  

jubileumboek blikken we terug op de ontstaansgeschiedenis van het HPC.

Rom Strik - Heldring College

Mijn herinnering

Als ik terugkijk naar het Heldring College (HC) dan heb ik het over 1978-1991. Ik bewaar 

goede herinneringen aan deze periode. Nu ben ik me wel bewust dat de minder leuke zaken 

(gemakshalve) worden vergeten en de prettige zaken worden uitvergroot, maar ik zal een 

poging doen om een genuanceerd beeld te geven.

Ik kwam eind augustus het HC binnen en net als het HPC was het een warm bad met leuke 

collega’s. De eerste activiteit was het brugklaskamp. Op de fiets naar de Harskamperdennen. 

Een geweldige ervaring! Wat een sfeer en ’s avonds verschrikkelijk gezellig. Sander van Bleek 

die de (kamp)keuken bestierde kwam diep in de nacht met zijn fameuze ei-in-het-gat. Eén keer 

maakten wij het ’s nachts zo bont dat kinderen rond drie in de nacht kwamen vragen of wij 

iets rustiger konden zijn, want zij konden door onze luidruchtigheid niet slapen! 

Goede herinneringen bewaar ik aan de collega’s en aan het feit dat, met name de rector, 

ervoor zorgde dat de inwendige mens niks te kort kwam. Leen van Donk en Jan Lubbers 

bestierden respectievelijk het atheneum en de havo, en de onderbouw was het terrein van 

Wim de Geus. Ik heb het idee dat overheid en ouders een stuk minder hun stempel drukten 

op het beleid en de sfeer van de school. Er heerste veel vrijheid die je (deels) naar eigen 

inzichten kon invullen. Ook mijn beide sectiegenoten, Mari van Rijnsbergen en Wim Nijland 

hebben veel voor mij betekend. Zij hebben mij de eerste twee jaar goed en kundig begeleid. 

Dank daarvoor!

En dan de werkweken! Die vonden plaats in de derde week van mei. De sectie geschiedenis 

heeft jaren achtereen als onderwerp ‘Wereldoorlog I’ aangeboden. Leerlingen uit 5 athe-

neum en 4 havo konden hierop intekenen. Met drie (Volkswagen)busjes reden we dan via 

Diksmuide in West-Vlaanderen langs het loopgravenfront naar Verdun, het hoogtepunt van 

de week. Geweldige ervaring is dat geweest.

En dan komt de fusie. Ik stond daar enigszins sceptisch tegenover. Wat zou er overblijven 

van de cultuur van het HC? Maar ik moet zeggen dat de samenvoeging van de scholen de 

bestaande sfeer en cultuur niet wezenlijk heeft aangetast. Het HPC is voor mij nog steeds 

een warm bad waarin het goed toeven is. Het beleid is zakelijker geworden, maar dat is een 

landelijke ontwikkeling, vanuit Den Haag aangestuurd. Kortom de huidige school is een 

geweldige plek om te werken.

Rom Strik - Docent geschiedenis

Vier HPC-docenten 

duiken in hun verleden. 

Ze vertellen hoe zij de 

start van de gefuseerde 

scholen tot één HPC 

hebben beleefd. 

De politieke wind halverwe-

ge de jaren tachtig van de 

vorige eeuw was er één van 

schaalvergroting. Er moes-

ten, zeker met de invoering 

van de basisvorming, brede 

scholengemeenschappen 

ontstaan. Hier zouden kinde-

ren veel keuzemogelijkheden 

hebben en makkelijk van het 

ene naar het andere niveau 

kunnen doorstromen. Naast 

deze filosofie was er ook een 

economische reden. Ook toen 

was een woord als efficiëntie, 

ofwel bezuiniging een tover-

woord. Het fusieproces in de 

toenmalige gemeente Valburg 

begon in 1985. Al snel vormden 

de twee LBO-scholen samen 

de ‘Lingestroom’. Zij kwamen 

onder hetzelfde bestuur als 

het Heldringcollege, namelijk 

de verenging voor CVO ‘Mid-

den Betuwe’. Scholen kleiner 

dan 240 leerlingen zouden 

hun bestaansrecht verliezen. 

Daardoor werd de mavo, die 

eerder om identiteitsredenen 

had afgehaakt, ook een part-

ner in het fusieproces. En zo 

ontstond op 1 augustus 1991 

het Hendrik Pierson College als 

een fusieschool uit de vier ver-

schillende scholen, elk met een 

eigen geschiedenis, maar met 

een gezamenlijk doel.

Cees van de Berg, de nieuwe 

rector schreef in de eerste 

HP-Courant: “De afgelopen 

jaren is er door veel mensen 

hard gewerkt om het onder-

wijsaanbod in de streek rond 

Zetten voor de toekomst te 

waarborgen. Daartoe bleek 

een fusie van de scholen De 

Lingestroom, de Christelijke 

Mavo en het Heldering College 

noodzakelijk. De start van het 

schooljaar 1991 / 1992 beteken-

de definitief dat men op alle 

niveaus ging samenwerken. Een 

historisch, maar voor de mees-

ten ook een moeilijk moment.”

In totaal vonden 1143 leer-

lingen op 1 augustus 1991 

hun weg naar het HPC.  Niet 

allemaal in één gebouw. 

Want naast de locaties aan de 

Mammoetstraat was er nog 

de LTS in Andelst en de Chris-

tine Hermineschool aan de 

Steenbeekstraat in Zetten. Het 

zou tot 2002 duren voordat 

ook deze wens, één school in 

één gebouw, in vervulling zou 

gaan.

1. Een school uit vier verschillende scholen

2.  De start door de ogen van de docent

7
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Harry van Roekel -
Lingestroom Christine Hermine

Ik was op een haar na vijfentwintig jaar oud toen ik mijn diensten beschikbaar 

stelde aan de dochter van Hendrik Pierson, Christine Hermine. Ik werd in het jaar 

negentienachtenzeventig haar docent Tekenen / Kunstgeschiedenis. En als jonge 

docent, die het soms goed lastig had, kwam ik terecht in een warm bad.

Christine Hermine had afscheid genomen van Annet Stoffer en Phiny Jansen en 

gaf mij als nieuwe kunstdocent alle ruimte. De HBO-opleidingen die ze bezat - waar 

onder de N XX - bouwden af en ik kreeg als broekie een weldadige erfenis aangereikt. 

Lokaal 16, het tekenlokaal – helemaal in de hoek van het gebouw, op de bovengang, 

met uitzicht op het dorp – was ruim voorzien van een grote diversiteit aan materialen, 

zoals zeefdrukramen met rakels, geprepareerd doek voor olieverf en platen afdrukli-

noleum. Ik kon jarenlang vooruit.

Christine Hermine bezat in die tijd een boeiend onderwijsaanbod. Ja, de N XX oplei-

ding verdween, maar er bleef nog voldoende over om te kunnen zeggen dat zij een uit-

dagende school was, voor leerlingen en docenten. Christine Hermine had niet alleen 

lager beroepsonderwijs met de LHNO en de IHNO in de aanbieding, ze beschikte ook 

over een volwaardige MBO-laag met de Vormingsklas, de INAS, de KVJV en het VHBO, 

een soort HAVO-top, die goede LBO-leerlingen de mogelijkheid bood te schakelen naar 

het HBO, en die als enige opleiding in het land twee maal per schooljaar examineerde.

Christine Hermine deed nog niet aan een geformaliseerde entreebegeleiding, maar 

dat was niet erg, ik werd als nieuwbenoemde docent geweldig opgevangen door een 

aantal ervaren collega’s, waar onder good old Daan Viergever en de rots in de bran-

ding: Wiebe Berkhout. Zo ging dat toen, en passend bij de schoolcultuur leerden zij mij 

vooral naar de leerling te kijken.

Christine Hermine had in die jaren een vrouwelijke directeur in dienst, juffrouw 

Obbink, een statige dame met het onderwijshart op de goede plaats. Zij woonde alle 

vergaderingen bij en vooral op rapportvergaderingen speelde zij advocaat van de dui-

vel, zoals zij dat zelf noemde. Ze nam het altijd voor de leerlingen op, vooral voor de 

zwakkere.

Christine Hermine... ik had haar als dochter van een groots gedachtengoed niet 

willen missen. Ik ben blij dat zij mij opgevoed heeft in een stijl die ik nog steeds kan 

gebruiken op de school waar ik nu werk, de school met de naam van haar vader.

Harry van Roekel - Docent Nederlands

Ontwikkel je  
zelfstandigheid!

De beeldhouwer Willem Berkhemer, werkend aan 

het beeld dat in de tuin van de C.H.S. geplaatst zal 

worden. Tegenwoordig staat het beeld dat geïn-

spireerd is op Jesaja 25 vers 7, voor het HPC. De 

gedachte achter het beeld is ‘Het komen uit het 

donker naar het licht’. De vrouw werpt haar sluier 

af en ontdekt de wereld. Nu zouden we kunnen 

zeggen ‘Leerlingen van het HPC  

ontdekken de wereld’.

Het beeld voor de school 
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Rinus van de Schans - 
LTS Midden Betuwe / Lingestroom Andelst 

Mijn LTS  

Het was een enorme cultuurshock toen ik begon op de LTS 

in 1981. Ik kwam van een gymnasium in Eindhoven, met 

literatuur en taalinzicht, grammatica en schrijfvaardig-

heid. Dat kon ik allemaal onmiddellijk vergeten. Onder-

wijs aan de LTS in Andelst was vooral orde houden 

en opvoeden. Dat laatste soms met maat 48 van Henk 

Maalderink of de bulderstem van Theo Rutten. 

Het was een mannenmaatschappij! In al die jaren hebben 

er zo’n vijf meisjes op school gezeten, meiden met ballen! 

Dat moest wel om je staande te houden tussen al die haantjes 

met hun gebulk, geroep en geboer. Collega’s vertelden dat er zelfs ooit een vrouw 

heeft lesgegeven, een nogal geparfumeerd exemplaar, die leerlingen en collega’s in 

verwarring bracht door de overvloed aan feromonen die ze in de gangen achterliet. 

Mijn eerste jaar was vooral overleven. Daarna begon de waardering voor de schijn-

bare eenvoud, de logische structuur, mijn geweldige collega’s, de kameraadschap, ook 

onder de leerlingen. Tientallen Molukkers zaten op school. Vaak wild behaardost en 

bezonnebrild. Het was drie jaar na de Molukse treinkapingen. In tafels en muren 

stond RMS gekrast. Op foto’s van het LTS voetbalteam zijn zes van de elf spelers 

Moluks. Supervoetballers. En vaker wel dan niet prima leerlingen. 

Mijn lokaal was het laatste in de gang. Naast mij zat Hans van Deelen, daarnaast Jan 

Ambaum, Peter Kleinlugtebeld, Theo Peters. En aan de overkant Albert Peterse. Dat is 

nooit veranderd. We rookten als ketters, voor de klas. Theo Rutten had grote metalen 

asbakken op pootjes gemaakt die aan het eind van de dag vol waren. Voor de frisse 

lucht hadden we grote ramen, kom daar nu nog maar eens om! Het hang- en sluit-

werk liet te wensen over, dat wel. Het gebouw was ooit als ‘semipermanent’ gebouwd, 

maar had zijn maximale houdbaarheid lang overschreden. Paddenstoelen op de plin-

ten, struiken die onder de ramen naar binnen groeiden, slalommen langs de emmers 

in de lokalen en in de gangen bij een regenbui. 

De leerlingen hadden een kantine, de leraren een soort schaftlokaaltje naast de admi-

nistratie. Ieder had zijn eigen plek. Het was not done zomaar ergens te gaan zitten, 

zeker niet op de plek van de directeur! Niemand at nog bakjes sla! De administratie? 

Dat was het echtpaar Bertus en Philomeen Merkus en Ben Hermsen. Dichtbij, onge-

looflijk aardig, uitgerust met een geavanceerde elektrische typemachine. Niks Magister 

nog, cijfers van leerlingen hielden we zelf bij en wij schreven de rapporten. En we kre-

gen koffie in de klaslokalen, netjes gebracht door Gerrit van Holland of Wout Jansen. 

Oh nostalgia! 

Officieel heette de school LTS Midden-Betuwe en het was een Openbare Bijzondere 

School. Ik had die termen nooit eerder gekoppeld gezien. Openbaar, want iedereen was 

welkom en het ‘bijzondere’ zat hem in het feit dat zowel de dominee als de pastoor 

godsdienst mocht komen geven. Mooie constructie. 

Vergaderen hoefde niet. Alles werd onder de lunch geregeld. Als er al vergaderd moest 

worden, waren we het altijd snel eens. Weinig discussie, gewoon afspreken. Een sec-

tievergadering had ik met mezelf, ik WAS de sectie! Het team was klein, de belangen 

dezelfde en de kameraadschap groot. Collega’s van toen zijn nog steeds persoonlijke 

vrienden van nu. Maar het verval had al ingezet. Ik geloof niet dat er enig oorzakelijk 

verband was met mijn komst op school, maar na 1980 kelderde het leerlingenaantal. 

We verloren de helft. Een fusie was onvermijdelijk. De Christine Hermine School (voor 

het gemak de ‘Huishoudschool’, maar zij hadden toen ook VHBO en MBO) was de fusie-

partner. 

Voor de dames van de Christine Hermine kwam de enorme cultuurshock toen de 

rauwdouwers van de LTS aanschoven om samen de Lingestroom te vormen. Binnen 

5 jaar zou er nog zo’n cultuurshock komen, ditmaal voor de mensen van het Heldring 

College, toen Lingestroom en HC integreerden tot het Hendrik Pierson College van nu. 

Een meisje uit het IVBO riep verheugd: “Meneer, meneer, nou zitten we op een college!” 

Waar de LTS ooit stond is nu een straat, het Boogstuk. Als ik er langs kom, zie ik nog 

altijd mijn lokaal. 

Rinus van de Schans - Docent Engels

Wees actief 
in jouw 
eigen 
leerproces!
















































































